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Al	  geruime	  tijd	   is	  politiek	  Den-‐Haag	  in	  de	  ban	  van	  het	  verkiezingscircus.	  Op	  6	  mei	  1998	  vellen	  
we	   een	   oordeel	   over	   de	   politici.	  Wie	  mogen	   blijven,	  	   wie	   komen	   er	   in	   de	   kaartenbak	   van	   het	  
arbeidsbureau	  terecht	  en	  wie	  worden	  weggepromoveerd	  naar	  het	  Europees	  Parlement.	  

De	   economie	   draait	   onder	   paars	   als	   een	   tierelier,	   de	   werkloosheid	   werd	   de	   afgelopen	   jaren	  
stevig	   getackeld,	   het	   poldermodel	   wordt	   alom	   bejubeld.	   Zelfs	   won	   dit	   model	   een	   prijs	   in	  
Duitsland	  waar	  het	  nu	  door	  één	  of	  andere	  Diekstra	  vertaald	  wordt.	  Een	  ander	  positief	  punt	  was,	  
dat	  onder	  het	  paarse	  bewind	  de	  medicijnen	  goedkoper	  werden.	  Ook	   is	  er	   in	  de	  afgelopen	  vier	  
jaar	   getracht	   de	   klassen	   kleiner	   te	  maken.	  Onder	   het	   zalmpje	   van	  het	   paarse	   kabinet	   ging	   het	  
begrotingstekort	  drastisch	  omlaag,	  maar	  het	  blijft	  een	  tekort!	  Overigens	  is	  dit	  wel	  verklaarbaar	  
gezien	  de	  vele	  gouden	  handdrukken	  die	  er	  de	  afgelopen	  periode	  uitgedeeld	  werden.	  De	  hoogte	  
van	  een	  gouden	  handdruk	  lijkt	  tegenwoordig	  een	  aardige	  graadmeter	  om	  te	  bepalen	  hoe	  het	  met	  
de	  economie	  is	  gesteld.	  Kortom	  het	  gaat	  goed	  met	  de	  BV	  Nederland,	  zo	  goed	  zelfs	  dat	  Kok	  op	  een	  
gegeven	  moment	  in	  de	  kamer	  de	  wave	  inzette.	  	  

Gezien	  het	  bovenstaande	  koerst	  Paars	  I	  met	  de	  wind	  in	  de	  zeilen	  op	  een	  tweede	  ambtsperiode	  
aan.	  Dit	  is	  niet	  zo	  vanzelfsprekend	  als	  dat	  het	  op	  het	  eerste	  oog	  lijkt,	  want	  paars	  liet	  zo	  nu	  en	  dan	  
wel	  eens	  een	  steekje	  vallen.	  Vooraf	  verklaarden	  Bolkestein	  en	  Wallage	  nog,	  dat	  fouten	  absoluut	  
niet	   getolereerd	   zouden	   worden.	   Vier	   jaar	   later	   blijkt	   dat	   er	   geen	   enkele	   minister	   is,	   die	   na	  
gemaakte	   fouten	   de	   laan	   uitgestuurd	   is.	   Alleen	   staatsecretaris	   Linschoten	   ontmoete	   zijn	  
waterloo	   door	   de	   CTSV-‐affaire.	   Het	   programma	   ‘Het	   spijt	   me’	   beleefde	   hoogtijdagen.	   Schmitz	  
bijvoorbeeld	   was	   betrokken	   bij	   liegwerk	   in	   de	   kamer	   over	   het	   terugzend-‐beleid	   van	   Iraanse	  
asielzoekers	  en	  moest	  te	  biecht.	  Ritzen	  kreeg	  de	  studenten	  over	  zich	  heen	  toen	  hij	  liet	  weten	  1,5	  
miljard	  te	  gaan	  bezuinigen.	  Studerend	  Nederland	  ging	  daarop	  in	  Utrecht	  massaal	  voor	  de	  trein	  
liggen	  waardoor	  Nederland	  voor	  één	  dag	  railslam	  was	  geworden,	  dit	  beviel	  blijkbaar	  goed	  want	  
ons	   land	   werd	   kort	   daarop	   ook	   nog	   eens	   vleugellam	   (Fokker).	   De	   regelmatig	   nuchtere	   Van	  
Mierlo	  kwam	  ook	  eens	  in	  het	  nieuws	  omdat	  hij	  de	  arrestatie	  van	  Bouterse	  had	  uitgesteld,	  iets	  dat	  
niet	  had	  gemogen.	  Er	  laaide	  meteen	  een	  discussie	  op	  of	  buitenlandse	  zaken	  zich	  al	  dan	  niet	  met	  
justitie	  mocht	   bemoeien.	   Over	   justitie	   gesproken,	   Sorgdragertje	   deed	   haar	   naam	  wel	   eer	   aan.	  
Deze	  dame	  moest	  een	  aantal	  keren	  met	  knikkende	  knieën	  naar	  het	  Binnenhof,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  
zaak	   Lancee.	  Deze	   bewoner	   van	   Schiermonnikoog	  werd	  met	   een	   compleet	   arrestatieteam	  van	  
bed	   gelicht	   omdat	   zijn	   dochter	   aan	   het	   fantaseren	   was	   geslagen.	   Als	   men	   datzelfde	  
arrestatieteam	  had	  ingezet	  in	  de	  Oosterparkwijk	  dan	  had	  Ouwerkerk	  niet	  met	  een	  flinke	  zak	  vol	  
duiten	  hoeven	  te	  vertrekken.	  Een	  gouden	  handdruk	  was	  er	  ook	  voor	  Van	  Randwijck,	  deze	  kreeg	  
in	  de	  nasleep	  van	  de	   IRT-‐affaire	  zijn	  congé	  met	  behoud	  van	  salaris	   tot	  zijn	  65e.	  Ook	  Brinkman	  
mocht	  een	  greep	  in	  de	  staatsruif	  doen,	  deze	  politie-‐commissaris	  was	  in	  Rotterdam	  nog	  maar	  een	  
paar	   dagen	   aan	   het	   werk	   toen	   hij	   een	   meningsverschilletje	   kreeg	   met	   burgervader	   Peper.	  
Natuurlijk	  mag	   in	  dit	   rijtje	  Docters	   van	  Leeuwen	  niet	   ontbreken,	   deze	  man	   zal	   binnenkort,	   na	  
een	   machtsstrijd	   tussen	   het	   OM	   en	   de	   minister,	   ongetwijfeld	   een	   riant	   bedrag	   op	   zijn	  
bankrekening	   tegemoet	   zien,	   terwijl	   deze	   ‘super	   PG’	   in	   principe	   meteen	   aan	   de	   slag	   kan	   als	  
model	  bij	  Hans	  Anders.	  Eén	  van	  de	  laatste	  paarse	  foutjes	  was	  de	  toezegging	  dat	  heel	  Nederland	  
er	   dit	   jaar	   op	   vooruit	   zou	   gaan.	   Totdat	   de	   mensen	   hun	   loonstrookje	   in	   de	   bus	   kregen…	   De	  
ministerploeg	   sloeg	   tot	   diep	   in	   de	   nacht	   aan	   het	   vergaderen	   om	   deze	   zaak	   nog	   vóór	   de	  
verkiezingen	  te	  herstellen.	  
	  
	   	  



  

Nu,	  enkele	  dagen	  voor	  de	  beslissende	  zes	  mei	  kan	  de	  balans	  opgemaakt	  worden.	  Wat	  doen	  we,	  
stemmen	  we	  tegen?	  Schept	  de	  Hoop	  Scheffer	  nog	  wat	  hoop	  voor	  het	  CDA?	  Stemmen	  we	   in	  het	  
hokje	  met	  de	  linerhand	  voor	  een	  Groen	  milieu?	  Stemmen	  we	  de	  VVD	  en	  wanen	  we	  ons	  voor	  even	  
rijk,	   terwijl	   we	   dat	   eigenlijk	   niet	   kunnen	   betalen?	   Kiezen	  we	  wederom	   voor	   paars	   omdat	   we	  
vinden	  dat	  ze	  de	  BV	  Nederland	  een	  flinke	  impuls	  hebben	  gegeven	  en	  strijken	  we	  over	  ons	  hart	  
voor	   wat	   betreft	   de	   gemaakte	   foutjes?	   Ach,	   deze	   zullen	   vast	   niet	   weer	   gemaakt	   worden.	   Het	  
programma	  het-‐spijt-‐me	  verkopen	  we	  gewoon	  voor	  flink	  wat	  geld	  aan	  Ierland.	  Het	  land	  waar	  na	  
dertig	   jaar	  oorlog	  eindelijk	  de	  vrede	   is	  uitgebroken	  en	  waar	  vast	  wel	  mensen	  zijn	  die	   iets	  aan	  
elkaar	  uit	  te	  leggen	  hebben.	  U	  mag	  het	  zeggen	  op	  de	  zesde	  mei!	  
	  


