Onverwachting
(Herfst 2013)

Rammelende eierstokken tikken luider in de tijd
Ondergaande zomer, vallend blad
Herfst van vruchtbaarheid dwarrelt kwijt

Je ziet het donker, duister IVF-in. Heeft dat enig zin?
Voorbehoed middel en taille kwijt
Onverwachting
Tegen tijding in.

Zwanger van gezin

Wanneer loopt die wekker toch eens af.
Tikkende tijd, bom in buik.
klok over negen maanden tijd

Ontluikende liefde
Weemoedig
Weeént fuik

Waar is de nooduitgang,
dat bevrijdende luik?
Je grijpt je vast aan een
voorbijdrijvende wee
De koek is op,
zoekend een weg naar benee

Barendsnood breekt
vliezen naar buitenlucht
diepe ademhaling,
moederkreunende zucht

Je bent bang in donker, Mama perst je naar het licht.
hoor vader-in-dop: ‘Stop, ik zie al een gezicht!

Op de golven in de baarmoeder gevoeld
Jij, als Jona op het droge uitgespoeld.
Hoor, een heimweewenend gereer
Longe(r)n naar een weeromkeer

Dan wegspoelen, die kloeke moederkoek
Felicitaties, beschuit met meisjes,
schoonouder, jong bezoek.

Gefeliciteerd, proficiat
Heb ze niet gehad, ben uitgeschreven
Jij kleine: ‘succes, geniet van je leven!’



