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Vandaag	  lekker	  genieten	  van	  de	  regen._ 	  
	  
	  
	  
Soms	  gebeurt	  het	  me	  zomaar	  
Uit	  evenwicht	  
Struikelend	  over	  wat	  gedachten	  die	  zweven	  in	  het	  luchtledige.	  
	  
Een	  paar	  krampachtige	  bewegingen,	  	  
het	  ziet	  er	  niet	  uit	  om	  in	  balans	  te	  blijven,	  
Een	  nooit	  winnende	  tegenkracht	  	  
aan	  de	  aantrekkende	  zwaartekracht.	  
	  
Het	  heeft	  iets	  van	  een	  mislukt	  regendansje.	  
De	  weergoden,	  ik	  hoor	  ze	  me	  vanuit	  de	  hoogte	  hartelijk	  uitlachen.	  
	  
Vreugdetranen	  verlaten	  hun	  ogen	  
Stromen	  over	  wangen	  naar	  beneden	  	  
tot	  de	  zwaartekracht	  ze	  overneemt	  richting	  planeet.	  
	  
Druppels	  smelten	  op	  het	  asfalt	  van	  moedertje	  Aarde,	  
Tuinen,	  je	  hoort	  ze	  slurpen	  
Tears	  from	  heaven	  
	  
Geniet	  er	  van!	  

	  


