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Moeder	
  Zon	
  is	
  een	
  prachtige	
  verschijning	
  in	
  al	
  haar	
  zomerzwoele	
  voorkomen,	
  die	
  enige	
  begeerte	
  niet	
  weet	
  te	
  
voorkomen.	
  Vanaf	
  haar	
  vroege	
  opkomst	
  tot	
  late	
  ondergang	
  is	
  zij	
  bekorens(w)aardig.	
  Zon	
  is	
  echter	
  zoveel	
  meer	
  
als	
   dat	
   ze	
   schijnt.	
   Ze	
   is	
   voor	
   de	
   twijfelaars	
   onder	
   u,	
   zonder	
   twijfel	
   geen	
  misschien,	
   maar	
   een	
  wellicht	
   van	
  
zuiver	
  licht.	
  Zonaanbidders	
  hebben	
  geen	
  twijfel,	
  zij	
  geloven	
  in	
  haar,	
  in	
  veelal	
  prachtige	
  kerken	
  in	
  ons	
  weidse	
  
Groningerland	
  komen	
  zij	
  bijeen	
  en	
  zingen	
  vol	
  van	
   licht	
  over	
  dat	
  Licht,	
  dat	
  uit-­‐	
  en	
  bijgelicht	
  doorlichtend	
  en	
  
doorschijnend	
  inzicht	
  geeft	
  middels	
  haar	
  stralen	
  in	
  veelal	
  fraaie	
  glas-­‐in-­‐loodramen.	
  Zij	
  ademt	
  niet	
  alleen	
  liefde,	
  
maar	
   is	
   het	
   zelve.	
   Liefde	
   voor	
   een	
   ieder	
   die	
   haar	
   schoonheid	
   ziet.	
   Belangeloos,	
   stralend	
   en	
   opgewekt	
   van	
  
karakter.	
   Ze	
   is	
   aanstekelijk,	
   zelfs	
   een	
   van	
   donder	
   en	
   bliksem	
   zwaarzwanger	
   wolkendek	
   schuift	
   voor	
   haar	
  
charmes	
  opzij.	
  Onafhankelijk	
   is	
  ze,	
  niet	
  te	
  claimen,	
  maar	
  wel	
  ontvankelijk	
  en	
  aanhankelijk	
   jegens	
  hen	
  die	
  zij	
  
van	
  licht	
  wil	
  voorzien	
  in	
  de	
  duisternis	
  die	
  die	
  we	
  vaak	
  voor	
  elkaar	
  zijn	
  in	
  woorden	
  of	
  juist	
  onuitsprekelijk	
  in	
  
woorden	
  die	
   geen	
   zin	
   vormen	
  omdat	
   er	
   niets	
   zinnigs	
   te	
   zeggen	
   valt.	
   Zon,	
   stralend	
   is	
   haar	
   natuur,	
   die	
   onze	
  
weerstanden	
   doet	
   smelten	
   als	
   sneeuw	
   voor	
   de	
   Zon,	
   die	
   zij	
   zelf	
   belichaamd,	
   die	
   zij	
   zelve	
   is.	
   Moeder	
   Zon,	
  
verblindend	
  mooi	
  als	
  een	
  laag	
  uitgesneden	
  decolleté,	
  waar	
  je	
  met	
  een	
  steelse	
  knipoog	
  naar	
  mag	
  kijken,	
  maar	
  
niet	
   in	
  mag	
   staren	
  want	
  dat	
   is	
   letterlijk	
   oogverblindend.	
  Als	
   zij	
   ons	
  haar	
   gulle,	
   vrijgevende	
   stralen	
   schenkt,	
  
kleed	
  zij	
  ons	
  uit.	
  Wij	
  willen	
  hem	
  smeren,	
  maar	
  weten	
  niet	
  hoe	
  aan	
  haar	
  te	
  ontkomen,	
  dus	
  smeren	
  we	
  elkaar	
  
maar	
   in	
   met	
   zonnebrand,	
   een	
   soort	
   van	
   anticonceptie	
   uit	
   een	
   flesje	
   tegen	
   het	
   verbranden	
   van	
   onze	
   huid,	
  
veroorzaker	
  van	
  enge	
   ziektes.	
  Vooral	
   alleengaanden	
   lopen	
  dergelijke	
   “soa’s”	
  op,	
   immers	
  op	
   je	
   rug	
   is	
   er	
   een	
  
klein	
  stukje	
  waar	
  je	
  met	
  je	
  verstand	
  en	
  vingers	
  onmogelijk	
  bij	
  kunt.	
  Via	
  de	
  bovenkant	
  van	
  de	
  schouders	
  lukt	
  
het	
  niet	
  en	
  ook	
  via	
  onderrug	
  kunnen	
   je	
  handen	
  elkaar	
  net	
  niet	
  raken.	
  Dat	
  kleine	
  strookje,	
  ach	
   laat	
   ik	
  dat	
  de	
  
beschermende	
  factor	
  van	
  het	
  huwelijk	
  noemen.	
  

Zon,	
  als	
  zij	
  schijnt	
  worden	
  mensen	
  opgeklaard	
  en	
  blij.	
  Zien	
  wij	
  de	
  zonzij.	
  Zon	
  is	
  de	
  ineensmelting	
  van	
  energie	
  
en	
  liefde.	
  Wie	
  wil	
  niet	
  door	
  haar	
  zongerijpte	
  glimlachende	
  uitstraling	
  geraakt	
  worden,	
  wie	
  wil	
  haar	
  niet	
  aan	
  je	
  
zijde?	
  	
  

Zo	
  ook	
  onze	
  Minister	
  Kamp.	
  Zo	
  onafhankelijk,	
  stralend	
  en	
  onbaatzuchtig	
  als	
  Moeder	
  Zon	
  is,	
  onze	
  minister	
  van	
  
Economische	
   Zaken	
   is	
   haar	
   tegenpool.	
   Hij	
   claimt	
   haar	
   en	
   zet	
   een	
   duister	
   Kamp	
   tegen	
  
haar	
   op	
   met	
   mensen	
   uit	
   	
   fossiele	
   duistere	
   krochten.	
   Kijkend	
   naar	
   de	
   catwalk	
   van	
   de	
  
energie,	
  sommeert	
  hij:	
  “Jij	
  bent	
  van	
  mij.	
  Jij	
  bent	
  mijn	
  verdienmodel!”	
  

Moeder	
   Zon,	
  wordt	
   door	
   Kamp	
   en	
   consorten	
  weggezet	
   als	
   publieke	
   vrouw,	
   van	
   zeden	
  
schijnend	
  licht	
  en	
  wordt	
  achter	
  een	
  venster	
  weggezet.	
  Genomen	
  achter	
  een	
  raam	
  van	
  de	
  
Tweede	
  Kamer	
  verliest	
  zij	
  haar	
  eigenwaarde.	
  Nemen,	
  NAM,	
  genomen,	
  het	
  zijn	
  woorden	
  
uit	
  een	
  spotprent.	
  Als	
  de	
  NAM	
  uit	
  de	
  diepste	
  krochten	
  minder	
  mag	
  nemen,	
  dan	
  wordt	
  de	
  
aarde	
  gespiegeld	
  en	
  Moeder	
  Zon	
  wreed	
  genomen,	
  zo	
  blijkt	
  hemeltergend.	
  Gedreven	
  uit	
  
bezitsdwang	
   wordt	
   de	
   walgelijke	
   lust	
   -­‐beschreven	
   in	
   lid	
   zoveel	
   uit	
   een	
   energiewet-­‐	
  
walgelijk	
   geblust.	
   De	
  minister	
   zal	
   zijn	
   zinnen	
   –niet	
   te	
   verwarren	
  met	
   geenszins-­‐	
   tegen	
  
haar	
  zin	
  doordrukken.	
  Een	
  ieder	
  moet	
  voor	
  haar	
  diensten	
  gaan	
  betalen.	
  

Zon	
  is	
  Amor,	
  je	
  eigen	
  ingelegde	
  energie	
  kun	
  je	
  vooralsnog	
  wegstrepen	
  tegen	
  het	
  gebruik	
  van	
  energie	
  van	
  een	
  
ander.	
  Nemen	
  en	
  geven,	
  mooi	
  weergegeven	
  op	
  zo’n	
  wielmeter	
  van	
  eenvoud	
  in	
  de	
  meterkast.	
  In	
  een	
  relatie	
  heb	
  
je	
   zo’n	
   meter	
   trouwens	
   niet	
   eens	
   nodig.	
   Geen	
   kille	
   getallen,	
   maar	
   de	
   beweging	
   geeft	
   richting	
   aan	
   de	
  
energiesapstroom	
  van	
  het	
   leven	
  weer.	
   Zon,	
   noem	
  het	
   energie,	
   of	
   l’Amour.	
  Het	
  wordt	
   gemaakt	
   tot	
   een	
   kille,	
  
berekende	
  marktwerking	
  waar	
  weinig	
   energie	
   van	
   uit	
   gaat.	
   De	
   grootschalige	
   uitrol	
   van	
   de	
   nieuwe	
   slimme	
  
(sluwe)	
  meter	
  gaat	
   tarifering	
  per	
  tijdsmoment	
  (kwartier)	
  mogelijk	
  maken.	
  Stroomt	
  de	
  zon	
   in	
  de	
  ochtend	
  en	
  
middag	
  van	
  je	
  energieke	
  bestaan	
  overvloedig,	
  dan	
  wordt	
  dat	
  weggezet	
  met	
  een	
  burgersussend	
  fooitje	
  om	
  de	
  
kolencentrale	
  die	
   roet	
   in	
  onze	
   energievoorziening	
   gooit,	
   een	
   langer	
  mensonterend	
   leven	
   te	
   gunnen	
  aan	
  het	
  
infuus	
  van	
  afhankelijkheid.	
  Sterven	
  mag	
  de	
  centrale	
  niet,	
  want	
  dan	
  gaat	
  onze	
  voorraad	
  kolen	
  naar	
  de	
  kolen	
  en	
  
valt	
  het	
  verdienmodel	
  van	
  de	
  grote	
  jongens	
  weg.	
  In	
  de	
  avond	
  van	
  het	
  leven	
  wordt	
  je	
  –brenger	
  van	
  zon	
  en	
  wind	
  
in	
  je	
  eigen	
  bestaan	
  en	
  in	
  dat	
  van	
  een	
  ander-­‐	
  niet	
  anders	
  dan	
  marktwerking,	
  een	
  verdienmodel	
  om	
  de	
  lust	
  naar	
  
geldelijk	
  gewin	
  te	
  blussen.	
  Zon,	
  bron	
  van	
  leven,	
  een	
  belangeloos	
  en	
  vrij	
  gegeven,	
   is	
  gratis	
  en	
  vergees.	
  Helaas	
  
wordt	
  deze	
  gemeenschappelijke	
  energie	
  ingeperkt	
  door	
  een	
  postcoderoos	
  met	
  vooral	
  veel	
  doornen.	
  Tegen	
  een	
  
korting	
  van	
  energiebelasting	
  mag	
  men	
  elkaar	
  van	
  zon	
  voorzien	
  in	
  het	
  eigen	
  of	
  aangrenzende	
  postcodegebied,	
  



het	
   klinkt	
   haast	
   te	
   sympathiek	
   voor	
   woorden.	
   Dat	
   is	
   het	
   helaas	
   ook.	
   Zon	
   is	
   echter	
   van	
   nature	
   grenzeloos,	
  
zonder	
  belangen	
  en	
  vooroordelen	
  en	
  het	
  aardige	
   is:	
  zij	
   is	
  van	
  niemand.	
   Iets	
  wat	
  van	
  niemand	
  is	
  –zon,	
  wind,	
  
frisse	
   lucht-­‐	
  mag	
   je	
  niet	
   claimen	
  voor	
   jezelf,	
   niet	
   belasten	
  met	
  belastingen	
  waar	
   je	
   ook	
  nog	
  BTW	
  over	
  kunt	
  
heffen	
  of	
  vrijgevig	
  een	
  kortinkje	
  op	
  kunt	
  weggeven.	
  Je	
  mag	
  van	
  zonvermogen	
  geen	
  onvermogen	
  maken.	
  	
  

De	
  Zonnegodin.	
  Haar	
  uitstraling	
  van	
  liefde,	
  wordt	
  door	
  deze	
  minister	
  als	
  een	
  instraling	
  te	
  gelde	
  gemaakt.	
  Haar	
  
verhittende	
   voorkomen,	
   die	
   zij	
   niet	
   kan	
   voorkomen	
   -­‐het	
   is	
   haar	
   natuur-­‐	
   doet	
   tegenargumenten	
   als	
  
kledingstukken	
  vallen.	
  Zij	
  wordt	
  in	
  het	
  licht	
  gezet	
  van	
  schaamteloos	
  rood	
  avondrood.	
  In	
  onze	
  tochtige	
  huizen	
  
met	
  een	
  energielabel	
  tot	
  ver	
  in	
  het	
  alfabet,	
  waarin	
  wij,	
  u,	
  jij	
  en	
  ik	
  huizen....	
  Wij	
  willen	
  wel	
  anders,	
  maar	
  zien	
  in	
  
het	
  toekomstige	
  aanpassen	
  van	
  de	
  uiterst	
  eenvoudige,	
  doch	
  charismatische	
  salderingsregeling	
  een	
  beleid	
  met	
  
weinig	
   optimistisch	
   zonlicht.	
   De	
   meeste	
   mensen	
   laten	
   zich	
   nochtans	
   leiden	
   door	
   terugverdientijden	
   en	
  
subsidies,	
  waar	
  beleving,	
  schoon,	
  duurzaam	
  en	
  veilig	
  zoveel	
  opgewekter	
  en	
  zonniger	
  klinkt.	
  De	
  banenmotor	
  
van	
   zonne-­‐energie	
   stokt	
   en	
   wordt	
   weer	
   eens	
   gefrustreerd	
   doordat	
   zelfs	
   de	
   uiterst	
   charmante	
  
salderingsregeling	
  van	
  eenvoud,	
  na	
  2017	
  uitgekleed	
  wordt,	
  waardoor	
   licht	
  het	
  duister	
   inziet.	
  Saldering	
  kost	
  
volgens	
   de	
   minister	
   teveel	
   geld,	
   waarbij	
   hij	
   gemakshalve	
   vergeet	
   te	
   vermelden	
   dat	
   de	
   eigenaar	
   van	
  
zonnepanelen	
  bij	
  aanschaf	
  keurig	
  BTW	
  (een	
  soort	
  van	
  energieprepaid)	
  heeft	
  afgedragen	
  (ook	
  al	
  kun	
  je	
  deze	
  
tegenwoordig	
  door	
  geblunder	
  aftrekken,	
  maar	
  dat	
  moeten	
  we	
  niet	
  willen).	
  

Zonnepooier	
   Kamp	
   buit	
   haar	
   schaamteloos	
   uit	
   op	
   de	
   aan	
   lager	
   wal	
   geraakte	
   wallen	
   van	
   het	
   Binnenhof.	
  
Volgens	
  de	
  wetten	
  van	
  Teeven,	
  belandt	
  je	
  voor	
  dit	
  soort	
  praktijken	
  in	
  ’t	
  gevang….en	
  niet	
  voor	
  even…	
  Waar	
  is	
  
de	
  zon,	
  die	
  dit	
  kan	
  doorbreken?	
  Marijke	
  Vos,	
  GroenLinks-­‐senator	
  van	
  de	
  eerste	
  Kamer,	
  probeerde	
  de	
  harde	
  
randjes	
  van	
  het	
  beleid	
  te	
  vijlen,	
  zodat	
  door	
  meer	
  mensen,	
  zon	
  kan	
  worden	
  gevangen.	
  Helaas	
  blijven	
  de	
  tralies	
  
van	
   Kamp	
   jammerlijk	
   ijzerlijk	
   intact…	
   De	
   ondergaande	
   zon	
   zakt	
   alsmaar	
   dieper	
   in	
   de	
   schaduw	
   die	
   groter	
  
wordt,	
  die	
  je	
  achter	
  je	
  laat	
  als	
  je	
  naar	
  haar	
  uitkijkt,	
  achter	
  dat	
  niet	
  al	
  te	
  zonnige	
  beleid.	
  	
  	
  

	
  Ik	
  zomersomber	
  wat	
  voor	
  me	
  uit.	
  Zie	
  wettische	
  ijzerspijlen	
  met	
  weinig	
  zon	
  tussen	
  hoge	
  muren	
  van	
  gewapend	
  
beton.	
  	
  Laat	
  hij	
  er	
  zelf	
  maar	
  achter	
  zitten.	
  Ik	
  betrap	
  me	
  op	
  deze	
  niet	
  al	
  te	
  zonnige	
  gedachte,	
  want	
  zon	
  is	
  toch	
  
liefde	
  nietwaar?	
  	
  

Ach,	
  en	
  liefde	
  is	
  vrijlaten…	
  

	
  

	
  

Zie	
  voor	
  info	
  motie	
  Vos:	
  

http://www.energeia.nl/preview/2024-­‐Eerste-­‐Kamer-­‐fluit-­‐Kamp-­‐terug-­‐ontzorgmodel-­‐houdt-­‐vrijstelling-­‐
energiebelasting.html	
  

Kamp	
  zet	
  ontzorgmodel	
  zonnestroom	
  (motie	
  Vos)	
  weer	
  buitenspel:	
  

http://www.energieoverheid.nl/2014/02/13/kamp-­‐zet-­‐ontzorgmodel-­‐zonnestroom-­‐weer-­‐buitenspel/	
  

	
  


